Connies Arthome Bollenbach

NIEUWSBRIEF SPECIAL

Vier plezier 15 jaar Arthome met ons mee

Ontzettend bedankt!

Voor jullie trouw, vele jaren. Voor jullie gezelligheid. Voor jullie steun. Voor jullie inspirerende
gesprekken. Voor alle wandelingen. Kunstaankopen. De kopjes koffie en andere steuntjes in de rug.
Voor jullie enthousiasme. Voor het samen genieten, het meespelen, het mee-creéren. Voor jullie
liefdevolle aandacht voor de honden, de tuin, de omgeving. Voor jullie zin in nieuwe dingen. Voor
wie jullie zijn: mijn volgers, lezers, cursisten, wandelaars, vrienden, familie.

En voor jullie en iedereen die zich aangesproken en welkom voelt heb ik ook voor het tweede
seizoen van ‘15 jaar Connies Art House’ een feestelijk aanbod uitgedacht met uiteraard een
aantal klassiekers, maar ook met verrassend nieuwe aanbiedingen.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Hoe dan ook. Laat je verleiden.


https://www.google.com/maps/place/Bollenbach/data=!4m2!3m1!19sChIJ44gXPTocvkcRENXaENXUIgQ

Schilderworkshops in augustus 2026

Ook in 2026 organiseer ik weer twee schilderweken in augustus voor slechts 850
euro. https://conniesarthome.com/2022/12/15/mijn-bb-connies-arthouse/
Data:

Van 2 tot 8 augustus en van 23 tot 29 augustus
En ter gelegenheid van 15 jaar plezier in Bollenbach pak ik het deze keer een beetje
anders aan.

Kom uit je comfortzone en kies voor een of voor beide varianten:

Leer werken met vier verschillende schildertechnieken

van 2 tot 8 augustus
en/of

Geef je eigen draai aan het werk van een moderne schilder
van 23 tot 29 augustus

Je gaat aan de slag met vier verschillende technieken die je toepast op een zelfde thema:
acryl

gouache

aquarel

stift op basis van alcohol

Elke dag een andere techniek. Zo word je uitgedaagd om uit je comfortzone te komen en
eens wat anders te proberen. Bovendien leer je dat elke techniek zijn eigen kracht en
beeldtaal heeft. Dezelfde appel kan een veel krachtiger beeld met stift laten zien dan
bijvoorbeeld in aquarel. Het dwingt je om na te denken over wat je met je onderwerp wilt
uitdrukken.

eef een eigen draai aan MatisseG

En/Of je gaat aan de slag met een van de volgende
moderne kunstenaars: Matisse, Picasso, Chagall of
Mondriaan.

Je kiest een kunstwerk dat je aanspreekt en leert er je
eigen draai aan te geven. De door jou gekozen
kunstenaar is het thema waarmee je werkt. Welke
techniek je daarvoor wilt gebruiken is aan jou.

Geef bij aanmelding aan welke datum je voorkeur heeft. Mocht je in augustus verhinderd
zijn dan kan je ook nog begin oktober (van 4-10) meedoen en bij voldoende belangstelling
organiseer ik eventueel ook nog een week in juni.

Mail naar alob.46@gmail.com als je vragen hebt of je al wilt aanmelden.



https://conniesarthome.com/2022/12/15/mijn-bb-connies-arthouse/
mailto:alob.46@gmail.com

Ontdek de Hunsriick door de ogen van de Duitse
filmregisseur Edgar Reitz

Edgar Reitz heeft de Hunsriick op de wereldkaart gezet met zijn filmtrilogie ‘Heimat’ en
zijn latere film ‘Die andere Heimat’.

Reitz heeft in de hele regio gefilmd, maar vooral in Gehlweiler.

Dit dorpje staat voor het filmdorp Schabbach. Daar woont de filmfamilie Simon die bijna de
hele twintigste eeuw in haar doen en laten gevolgd wordt. Een werkelijk fantastisch
familie-epos. En bijna alle filmlocaties kan je nog bezoeken.

Midweek langs filmlocaties in de Hunsriick

In 2026 nemen we je drie aaneengesloten dagen mee op zwerftocht door de Hunsriick, de
Heimat van Edgar Reitz. Je bezoekt enkele van de belangrijkste filmlocaties en maakt
diverse korte of langere wandelingen (afhankelijk van je wandelconditie) in het gebied
waar Edgar Reitz gefilmd heeft. Hoogtepunt (letterlijk) is het restaurant en filmhuis aan de
Rijn waar Edgar Reitz zijn familie-epos laat eindigen.

Je kan het programma met eigen vervoer doen of door ons laten verzorgen.

(afhankelijk van je keuze bepalen we de kosten).

De datum van deze midweek (maandag aankomst - vrijdag vertrek), is nog niet bekend.
Mocht je in principe belangstelling hebben voor dit unieke aanbod, laat het dan alvast
weten door een mail te sturen aan alob.46@gmail.com. Het verplicht je tot niets. Wel is het

handig voor ons om een inschatting te kunnen maken van de belangstelling voor deze
film-midweek in de Hunsriick. Heb je een voorkeur voor een bepaalde week laat dat dan
ook weten. Wie weet kunnen we daar een mouw aan passen!

Hou in ieder geval de website van www.conniesarthome.com in de gaten voor het laatste

nieuws.

Nieuwsgierig?

Klik dan hier voor een blog over 'Die andere Heimat’.
Het filmdorp Gehlweiler viert feest — Conniesarthome


mailto:alob.46@gmail.com
http://www.conniesarthome.com
https://conniesarthome.com/2022/04/06/het-filmdorp-gehlweiler-viert-feest/

Ons Wandelaanbod

Natuurlijk bieden we het komend wandelseizoen ook weer onze inmiddels stevig
‘beproefde, belopen en bejubelde’ pelgrimsroute in het spoor van Hildegard von

Bingen aan.

Je kan kiezen uit een volledig verzorgde vijfdaagse tocht, waarbij je vanuit Bollenbach
vijf van de tien etappes van de pelgrimsroute loopt (kosten verblijf in Connies Arthouse
van zondagavond tot zaterdagochtend inclusief diner, ontbijt en lunchpakket: 850 euro)
of

voor een programma waarbij we je een aantal opties geven die je gemakkelijk met eigen
vervoer kunt doen (kosten afhankelijk van je wensen t.a.v. verblijf, lunch, diner en ontbijt).
Bijvoorbeeld:

Een rondwandeling in Niederhosenbach, een nabij Bollenbach gelegen dorp, waar
Hildegard von Bingen haar jongste jaren heeft doorgebracht voordat ze het klooster in
ging. Een dag naar de Disibodenberg, het klooster waar Hildegard de eerste helft van haar
leven gewoond heeft. Prachtig gelegen op een heuvel met rondwandelingen die je zelf
kunt doen, een klein museum met een museumwinkel en een cafeetje.

Een rondwandeling in Sponheim, waar Hildegard von Bingen haar leermeesteres Jutta



von Sponheim voor het eerst ontmoette. Een dag naar Bingen met een bezoek aan het
museum, waar een aparte afdeling is ingericht over Hildegard von Bingen, eventueel
gecombineerd met een bezoek aan de Wallfahrtskirche St. Hildegard in Riidesheim am
Rhein, waar haar schrijn staat. Heb je interesse of vragen? Mail dan naar

alob.46@gmail.com.
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de Vierdaagse Von Sponheim Trail. In vier dagen loop je ‘in goed adellijk gezelschap’
een kleine 95 km van Bad Kreuznach aan de Nahe naar Traben Trarbach aan de Moezel.
Geheel verzorgd vanuit Bollenbach . Kosten voor een week all in : 850 euro.
(https://conniesarthome.com/2024/11/13/wan n-met-de-graven-von-sponheim-nat
r-cultuur-wijn-en-geschiedenis/). (Mail vooral als je vragen of interesse hebt naar:

alob.46@gmail.com.);

of de Kelten Trail, die start in Kirn aan de rivier de Nahe en eindigt in Treis -Karden aan

de Moezel. Voor deze route van 60 km (in drie etappes) zoeken we nog liefhebbers die hem
voor ons willen testen. Meld je aan en je krijgt alle benodigde info! De kosten zijn 600 euro,
minus 50 euro korting als tester.

Wandelaars gezocht - Conniesarthome


mailto:alob.46@gmail.com
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https://conniesarthome.com/2025/02/12/wandelaars-gezocht/

Onze webshop

Met de feestdagen voor de deur wil ik je wijzen op onze webshop waar je bijzonder leuke
cadeaus, al zeg ik het zelf, kunt aanschaffen die nergens anders te krijgen zijn.

Loretta

Een guzellng aan de Moezel

r de jonge gravin
Loretta von
Sponheimgdie de
achtigste man van

I\ haar tijd,
x%blsschop

" Luxemburg
maandenlang in
7 gijzeling houdt.

Je vindt er onder andere onze altijd weer originele kalender voor het nieuwe jaar.

Het thema van 2026 is ‘Langs kastelen en andere symbolen van de macht’ in de
middeleeuwse Hunsriick. Kalender 2026 — Conniesarthome

Een geschenk voor de echte wijnliefhebber is een met de hand beschilderd wijnkistje
(thema in overleg) met een drietal heerlijke wijnen uit de Nahe Streek. De keuze voor de
wijnen maken we op basis van jouw budget en voorkeur. Hoe dan ook: de wijnen zijn altijd
super lekker. Originele handbeschilderde wijnkistjes van GreeN — Conniesarthome

Ook leuk: geef eens een dagtrip door de Hunsriick cadeau.

Je kan kiezen uit een trip voor de wijnliefhebber (mooie combi met een beschilderd
wijnkistje) of een trip voor de kastelen-liefhebber (mooie combi met de kalender 2026).
Langs kastelen van aartsbisschop Balduin von Luxemburg
https://conniesarthome.com/2021/06/29/dagtrip-kastelen-aartsbisschop-balduin-von-luxemburg/
Wijnproeven aan de Nahe

Onze glossy’s over Hildegard von Bingen en Loretta von Sponheim zijn kunst-,
geschiedenis- en reistijdschriften in een. Zeker aan te bevelen en super leuk als je van plan
bent om de pelgrimsroute van Hildegard von Bingen te lopen of de Von Spoheim Trail.

https://conniesarthome.com/2023/04/10/hildegard-in-de-brievenbus/

En ga je de autoroute dwars door de Hunsrlck rijden dan hoort ‘DE LORETTA’ er natuurlijk
bij.
Autoroute dwars door de Hunsrick - Conniesarthome



https://conniesarthome.com/2025/11/02/kalender-2026/
https://conniesarthome.com/2021/08/22/originele-handbeschilderde-wijnkistjes-van-green/
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We wensen je vanuit Bollenbach alvast veel voorpret voor de
aanstaande feestdagen en hopen natuurlijk je te mogen
verwelRomen in het nieuwe jaar om met ons 15 jaar Connies
Arthouse te vieren.
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